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Datum: ____/____/______  Online advies nr. 504 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Durf gelukkig te zijn 

“Durf gelukkig  te zijn. Want dan kom  je  in een herstel, welke ziekten er 

ook geweest zijn. Maar het is een diep herstel, en niet altijd om in alles je 

lichaam mee te nemen. Want op een bepaald moment zal je voelen: ‘dit 

lichaam is ook zo maar een beetje.’  

Maar als je dan weet hoe diep gelukkig je kan zijn, dan kan je zelfs dat ‘zo 

maar een beetje’ van dat  lichaam  relativeren. Want uiteraard, wanneer 

mensen  in transformaties komen,  in veranderingen, dan wil dat  lichaam 

daarin mee, maar dat kan niet altijd op hetzelfde moment. Vandaar dat 

het mank gaat, het is kreupel, het doet pijn, het komt achter, en het leidt 

zo af.  

Dat moet  je proberen  te overstijgen door diep  in het  leven  te staan, en 

diep in het leven te kijken. En als het eens echt pijnlijk is, dan moet je die 

pijn durven bekijken, niet om hem bij  jou te houden maar om hem af te 

geven: “God, ook dat is van Jou, maar ik leef er niet mee, ik leef met Jou”, 

dus  niet met  de  pijn maar met God. Als  je  dit  kan  heeft  dit  een  grote 

betekenis in jouw leven.” 

 

Meester Morya 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 9: Gelukkig durven zijn” 

 (uit hoofdstuk 5: ‘‘Ik durf mezelf te zijn zoals ik ben’’) © Mayil.com 
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